Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

Bid voor § de zielerust
van

Karel-Lodewijk LABIE,

geboren te Sarlardinge, den 30 Juli 1843 en
aldaar godvruchtig overleden
den 6 December 1930
Hij waslid van het genootschap van
den H. Fraociscus Xaverius.
Voorzien van de liatste HH. Sakramenten

Om martelaar te zijn is er noch vuur noch
zwaard noodig, alleenlijk, dat men verdul-
dig lijdt de beproevingen welke de Heer
ons overzendt.

Onze levensloop besluit gewoonlijk zeven-
tig jaren ; voor hen die sterk zijn, tachtig
jaren ; wat daar boven gaat is last en
smart,

De dood is beter dan een bitter leven,
en de eeuwige rust dan eene aanhoudende
kwelling.

Dierbare Familie, hebt dank voor uwe
zorgen, bedanken wij den Heer, die mij
uit dit leven, zoo vol van ellende verlost
heeft om mij een beter leven te schenken,
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met U in
vrede ruste. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d, afl

Everbeke, druk, DepessemierVanderdonckt




