Afscheid nemen van iemand,

is het moeilijkste wat er is.

Men leert het nooit...

maar toch raakt men er niet aan gewend.
(A.D.T.).

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria,
Adolphina MAROYE

echtgenote van de Heer
Achiel BONAMI

geboren te Sint-Martens-Lierde

op 19 november 1931, zachtjes in de Heer
ontslapen in het U.Z. Gent op 21 juli 1992,
gesterkt door de genademiddelen van de
Heilige Kerk.

15 jaren van ziekte. Maria lijdt, klaagt niet,
doet wat ze kan, blijft wie ze is. Moeder zijn
dat is haar credo. Doorgaan, niet stilstaan,
iets maken van de rest van je leven. Vol-
houden. Wachten op betere tijden. Je tweede
kleinkind verwachten en blij zijn dat Jij de
meter worden mag. Vertrouwen bewaren in
het leven. Geloven in de goedheid en dat
liefde ook aan jou gegeven is. Daarom dank-
baar zijn, wie al niet ? Je God die zelf weet
dat je te vroeg sterven kan, dat Je als mens
kwetsbaar maar kostbaar bent. Je bent maar
stof en klein maar dat is groot genoeg, goed
genoeg, menselijk genoeg voor Hem of Haar.
Wie je ook bent, je mag leven zonder angst.




