GELOOFD ZI] JEZUS-CHRISTUS! AMEN.
1.
BID VOOR DE ZIEL VAN

ELODIE MATHYS

weduwe van

VICTOR FLAMEE

geboren te Nederbrakel den 7 Oktober 1869
en er schielijk overleden den 4 Mei 1944.
Gezalfd met de H. Olie.

i Zij was een kloekmoedige en godvreezende vrouw
en heeft haar brood in ledigheid niet geéten.

Bii allen die hnar kenden was zij in achting en
niemand sprak een woord kwaad over haar!

Niet een achieliiken dood moet men vreezen maar
een duod die én schielijk én onvoorbereid is!

Wat een troost vaor haar kirderen te weten dat
moeder iederen dag het Heiliy Misoffer bijwoonde: al
hebben zij den troost niet gehad moeder een laatste
vaarwel tde te sturen. toch mogen zij vast betrouwen
haar eens weder te ontmoeten in den hemel !

De godsvrucht is tot alles nuttig: zij heeft de be-
loften van het tegenwoordige leven en van het toe-
komende.

Van miin kindscheid af. o Maria, heb ik mij aan
U toegewijd als aan mijn Vorstin!

Miine geliefde kinderen en kleinkinderen. weest niet
ontroostbaar als deze die geen hoop hebben: mijn leven
gaat voort bij God en van daarboven bliif ik met
moederlijke bezorgdheid over U waken. Bewaart
trouw miin aandenken. doet wat gij van mij geleerd
hebt ¢n weest mij indachtiy 1n uwe gebeden.

Bid de vier akten. (12 jaar afl.)
Maria. Moeder van genade, Moeder van barm-
hartigheid. bescherm ons tegen den vijand en neem
ons op in het stervensuur!

300 dagen afl.
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