Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden, MATIH,

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnhaer

PETRUS MATHYS, -
wednwenaar iv 12 huwelijk van
SYLVIE BROODCOORENS,
achtgeunat yan
ADELAIDE BROODCOORENS.
LID VAN HET DERDE QRDE.

geboren te Goeflerdioge den 10 Angustus 1853 en
overleden te Geerasrdebergen deu2i Dacember 1920
vogrzien vun de HH. Sakynmenlen der sloreenden.

De overledens wus een voorheeldige christen, vol
van geluof en onvermosibaar in het volbrengen van
zijoe christelifke plichten. In al zijue nood wendig=
auder beeft hij zijnen tosvineht tot het gobed
gaunomen en was aliyd tevraden met den wil van
Ged, Hij was een wiize raadsman, altijd gereed
om dieuet tebewijzen en goad te doen, Ziine ge-
dachtenis zal in 4eégen blijven bij de meuschen.

Dewijl hij in vreds lvelde met God, den even-
mensch én zijn eigen zelven, zno is hij ook wel
gavarenin ziyn uilerste; sijne dood Jwas alg esn
zachts nvergang tot de eenwize vrengden.

0 Marin. Mosder van bermhartigheid, vij weat
dat ik-Ualtijd bewind heb, en na Jezas up U al mijn
befronwen gesteld heb ; bid nu voor mij.

Dunrbare echigenoote, beminds nicht en familie-
leden, hebt dank voor nwe gensgenheld en nwe
zorgen vooral in mijne laatsta ziekte, Zijit verdul-
dig en bidt voor mif; eens znllen wij elkander we-
dervinden bij God om pooit meer gescheidan te
worden.

Zuete Herten van Jezus en Marin, weest mijnen
toevlucht.

Bermhertige Jezns. geal hem da een wigs rust.
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