ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

ACRIEL MOLDEREZ

echigenoot van Mevrouw
LOUISE LABIE,
gehoren te Goefferdingen den 16 Januari 1871, en
taar overleden den 2 Februari 1919, voorzien
1 de 1tH. Sakramenien der Stervenden.




Houd u bereid, want de zoon des menschen zal
komen op het uur dat gij t_'i_iet peinst. H. Luc.

i
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHIEL MOLDEREZ,

echtgenoot van Mevroaw
LOUISE LABIE,
geboren te Goefferdingen den 16 Januari 1871, en al-
daar overleden den 2 Februari 1919, voorzien van
de HH. Sakramenten der Stervenden.
S

Zijn afscheid van ons is een onherstelbaar verlies,
doch gelijk het den Heer beliefde is het voorgeval-
len: de naam des Heeren zij gebenedijd !

Waarom was mijne smart zonder einde en mijne
ziekte zonder genezing ? Maar de Heer heeit gezegd
Ik sta bij U om u te helpen en te redden.

Jerem. 15.

Ellendige dagen en pijnlijke nachten zijn mij ten
deele gevallen, op den dag mijner kwelling heb ik
God gezocht ; in den nacht mijne handen tot Hem
uilgestoken, en ik ben in mijnehoop niet bedrogen.

Job. VII. Ps. 76.

Mijne duurbare Echtgenoote, gij weent omdat ik
van U gescheiden ben, maar vertroost U... wij zul-
fen elkander wederzien in den Hemel... Lieve Kin-
deren, eert uwe Moeder zoolang zij zal leven. Denkl
steeds aan hetgéen ik voof U geledén heb en.aan
de zorgen die ik voor u gehad heb. — Vergeet mij
niet {ot dat uwe gebeden mij geleid hebben in het
Huis des Heeren.

Zoeie Herten van Jezus en Maria, weest mijne
toeylucht. . 300 dag. afl.

Mijn Jezus b}%rmherﬁgheid. g 100 dag. afl.
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