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GEDENK IN EEN VROOM GEBED
DE ZIEL VAN

Mevrouw Andrée PECHERE

weduwe van de Heer J. René De Ruyck

geboren te Orbais op 7 april 1894
en na uitputting van al haar krachten
rustig naar de Heer teruggekeerd

op 28 september 1987.

Veel talenten had zij met het leven meege-
kregen. Vele jaren schonk de Heer haar om
deze talenten te laten openbloeien.

In allerhande omstandigheden, in goede en
kwade dagen, was zij de moedige en sterke
vrouw die steeds heeft gehandeld naar haar
grote geloofsovertuiging en haar vaste morele
principes.

Zolang zij het beseffen kon, waren haar klein-
kinderen en achterkleinkinderen het geluk, de
zorg en de fierheid van haar oude dagen,
was er een welgemeend woord van dank voor
al wie haar behulpzaam was, voor ieder be-
zoek, voor elke blijk van genegenheid.

Tot de dood langzaam maar zeker als een
overgang en een verlossing kwam.

Heer, schenk haar nu de welverdiende rust,
samen met U en al deze die ze heeft lief-
gehad en haar bij U zijn voorgegaan.

De familie dankt U oprecht voor uw blijken
van genegenheid.




