Vrienden, denkt er wel aan; gij hebt maar eene ziel..

gij sterft maar ééns... en er is een leven dat eeuwig

duurt ; weest dus op uwe hoede. H. Ther.
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BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

MARIA-EMILIA REYGAERT

echtgenoote van

CAMIEL ROKEGEM
geboren te Deftinge, den 19 Augusti 1836, en aldaar
godvruchtig overleden, den 30 November 1906,
versterkt door al de Rechten Onzer Moeder de H. Kerk.
: iy, B

Van hare jonkheid af in de vrees des Heeren opge-
voed, bekleed met barmhartigheid. ootmoedigheid ze-
digheid, verduldigheld, bewandelde zij gansch haar le-
ven den weg der goddelijke geboden ; ook, mocht zij
in volle waarheid haar de woorden van den H Paulus
toepassen : Mijn roem stel ik hier in : dat mijn gewe-

= ten mij getuigt dat ik deze wereld in eenvoudigheid en
oprechtheid des herten geleefd heb, doende al wat aan-
genaam was aan God.

God, die mét voorliefde zijne uitverkoren beproeit,
heelt haar harde beproevingen overgezonden, maar
aan Gods wil volkomen onderworpen, was e bleeft
zii de sterke vrouw die haren man ondersteiint en zelve
hare krachten put in het geloof.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen, weest toch niet
ontroostbaar ; ik ben, wel voor de aarde gestorven,
maar ik leef in den Hemel. Onderwerpt u aan €en wil
van God want gelijk het de Heer gewild heeft, zoo ii
het geschied. 2

Bidt voor mij de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

e 7i en7q aflaat.

R. I, |




