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Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mevrouw

CLARA RIMBOUT

echtgenoote van Mijnheer
JOIZEE "DE VOIS

geboren te St. Cornelis-Horebeke den 24 Augusti 1891
en godvruchtig overleden te Opbrakel den 20 Juli 1941,
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van de
Boerinnengilde.

——ee——

De duurbare overledene was een brave vrouw,
een voorbeeldige en goede moeder, vroom en god-
vruchtig, wijs en voorzichtig, vol ijver en toewijding
voor 't welziin van haar huisgezin, Aangetast door
een smartelijke kwaal bleef ze maanden lang op t'ziek-
bed gekluisterd. Ze verlangde 266 zeer naar genezing
en herstel om weer te kunnen zorgen voor haar kin-
deren, die haar nog 266 noodig haden. Menschelijke
hulp en wetenschap bleven echter te vergeefs en
onmeedoogend werd ze van de haren weggenomen.

Nu zal de Heer haar in genade ontvangen en haar
honderdvoudig in den Hemel beloonen voor bet
trouw vervullen harer christelike moederplichten.

Duurbare echtgenoot, gelictde kinderen, piinlijk vait
de scheiding en al te vroeg ben ik van U heengegaan.
Doch troost U en stelt al uw vertrouwen op den
goeden God. Hij zal U niet verlaten en ook ik bliif
van uit den Hemel over U allen waken. Gedenkt
mijne ziel nog dikwijls in uw vurige gebeden.

Barmhartige Jezus. geef haar de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk. Wed. O, Surdiacourt




