Eer en glorie aan onze oud strijders van den
wereld oorlog 1914 — 1018.

Bid voor f de zielerust

van

ROBERT SOETENS,

Ridder der orde van Leopold Il

vereerd met het oorlogskruis

de herinnerings medalie en
overwinnings medalie.

geboren te Everbeke, den 28 November 1896
en plotseling door de dood getroffen
den 18 Maart 1027.

-_—

Meenige vijandelijke kogel snoerde rond Roberts
hoofd, doch met kloekmoedigheid en koelbloe-
digheid heeft hij dezen akeligen tijd overleefd
geleden en gestreden voor bet vaderland.

Ongedeerd keerde hij nogthans niet huiswaarts
terug, want getroffen door het oorlogsvuur slcurde
hij nog altijdmede, die wonden die hem heeft
doen erkennenen eerbewijzeu als held des vader.
lands.

Broeders Zusters en geheel mijne familie, weent
niet over mij want ik ben verhuisd naar een beter
oord, bij vader, moeder en hroeder, bidt voor mij
tot het eeuwig wederziens

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.
R. I P,

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt




