Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven. ymbolum.

BID VOOR 1 DE ZIEL
van Mevrouw
EMILIE STEVENS
echtgenoote van Mijnheer
Remi VAN DER EECKEN
. geboren te Deftinze, den 9 Maart 1867 en god-

“ vruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den
3 Juni 1940, versterkt door dz H.H. Sacramenten.

De dood verrast nooit dezen die wel ge-
leefd hebben ; zij zijn altijd bereid en ver-
wachten haar op alle stonden. H. Bern.

Van jongs af stelde zij al haar zorg in het
getrouw onderhouden van Gods geboden.
Diep godsdienstig heeft zij gansch haar le-
ven in ecr en deugd doorgebracht en gedaan
wat God aangenzam was. Trouwe eéchige-
noote, zorgzame en werkzame moeder hee't
ze gewaakt over haar huis en aan hare kin-
deren een deugdelijke en christelijke opvoe-
ding gegeven.

Heilige Maria, toon dat gij mijn Moeder
zijt en wees voor mij de deur des Hemels.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en
bloedverwanten, vaartwel | Haastig en on-
verwachts ben ik uit uw midden weggerukt.
Het is geschied zooals het den Heer behaagd
heeft, zijn Naam zij gezegend. BIijft elkan-
der beminnen, volhardt in de vrees des Hee-
ren en eens zien wij elkander terug in den
Hemel. Weest mij indachtig in uwe gebe-
den, en gij, mijn neef, gedenk u mijner aan
het altaar des Heeren. &

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. ™

(300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid
(300 dag. afl.)




