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God mengelt het geluk dezer aurGe net bitlerheid
opdat wij zouden zoeken een ander geiuk, wiens
zoetigheid niet bedriegelijk is; zalig is ook den
mensch die de kwelling doorstaat; want na de
beproeving zal hij de Kroon des levens ontvangen,
die God beloofd heeft aan degenen die hem lief
hehben. Jac. L 20.

Zijne schoone dood is voor ons eene zeer zoete
vertroosting, want zij geeft ons de verzekering, dat
hij nu leeft om niet meer te sterven.

Vaarwel, mijne Echtgenoote en Kinderen ; ik zeg
tot u allen vaarwel: ik laat u in de vrede des Heeren;
blijit er standvastig in; gelukkig zijn die, welke in
het goed dat zij begonnen hebben zullen volherden!
wat mij aangaat, ik ga met groot betrouwen tot God
en beveel u allen aan zijne genade.

H. Franc. v, Ass.

Zoet Hert van Jesus en Maria, weest mijn toe-

(300 dag. aftaat.)
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