Uw geloovigen, Heer, gaan tot een ander leven
over, zij sterven niet.
Pr. Overledenen.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Clemence VAN CAEKENBERGHE

echtgenoote van Mijnheer
Henri DE PESSEMIER

geboren te Hofstade den 15 Augustus 1883 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen
te Aalst den 2 Mei 1938, voorzien van de
HH. Sakramenten der stervenden.

LID VAN DE DERDE ORDE.

Het leven van die door en door kristelijke Echt-
genoote en voorbeeldige Moeder is een weldoende
les.

Gij hadt. Heer, haar een geest gegeven, die aan
U dacht; een hart, dat U beminde ; een ziel die U
begreep: zij was met heel haar wezen aan U ge-
hecht.

Zii was het toonbeeld van een kristene Moeder :
vroom opgewekt, bezorgd en teeder! En de zorg
die zij voor haar huisgezin overhad, steunde haar
liefde, die zij aan God verschuldigd was.

¥ H. Augustinus.

De man en de kinderen, die zulk een vrouw en
zulk een moeder verliezen, hebben een waren schat
verloren. Gelukkig zij, die bij zulke harde beproe-
ving, de betraande oogen gericht houden op den
lijdenden Christus, van Wien hun veel troost en
veel sterkte zal komen.

Maria is onze hoop in dit leven en onze troost
in de uur der dood.

Duurbaar Echtgenoot, oog en hart tot God ge-
richt. Hij schikt alles om ter best. Ik ging u voor
en ik wacht op u, bij Hem.

Beminde kinderen, ik dank U en ik zegen U.
Door teedere liefde zult gij Vaders’s lijden ver-
zachten. Ik blijf waken over u allen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)
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