" hem is overkomen : in de beproeving heeft hij de

QELOOKD Z1J JEZUS-CHRISTUS, Amen,
K
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor VAN DEN BOSSCHE

weduwenaar van Mevrouw 5

MARIE-LEONTINE STEVENS -

geboren te Vloesberge, den 22 Februari 1862 en
aldaar overleden den 6 November 1920.
Versterkt door de HH. Sacrament
—_‘“I-——‘ -
alig zijn de rechtvaardigen want
rechtvaardigheid verwerven. Recht was hij
en daad. Eene zaak bezielde zijn leven: in
den heiligen wil van God volbrengen.

Met bereidwilligheid heeft hij- aanvaard al wat

kalmte, en in de ziekte de verduldigheid behouden.
De dood heeft hem verlost van zijne ellenden, en
zijne ziel is terug tot haren Schepper gekeerd.
Vaarwel, Broeders en Zuster, ik verlaat eene
aarde van éllenden voor het ryk van God; weest
mij indachtig in uwe geveden.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. ajl)

R. L P.

Neuerbrakel, Liukk, 1), Surdiaceurt.
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