Zalig is de mensch die altijd zijne dood voor oogen
heeft en die zich alle dagen bereidt om te sterven!
Thomas a Kempis V-25
+
GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN MEVROUW
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Petrus VANDE MERGEL
geboren te Opbrakel, den 3 Oogst 1863,
en er godvruchtig overleden den 5 Juli 1947,
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie van 't H. Hart, de Voortplanting
des Geloofs, den Kruisweg, enz.

Haar afsterven doet U weenen, doch troost Uin
den Heer. Zij is tot een beter leven overgegaan;
Gods Heilige Wil geschiede ! H. Eph.

Vriendelijk van inborst, was haar omgang aange-
naam voor elkeen, maar bijzonder voor dezen die
elken dag hare goedheid mochien ondervinder, nu
velgen hare verdiensten haar achterna, want zij is
doorgegaan het goed doende! Act. Ap.

Mijn beminde zoon, God roept mij tot Hem;
hierboven zal ik U beminnen zooals ik U beminde
op aarde; en gij allen Eerwaarde Zusters, bloed-
verwanten en vrienden, hebt dank voor uwe ge-
pegenheid en zorgen. bidt vcor mij en eens zullen
wij elkander wederzien in het eeuwig geluk des He-
mels.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil! 300d. afl
Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.
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