Hii was onslief in dit leven, vergeten wij hem niet
na zijne dood. (H.Joan. Chrys)

.I.
Bid voor de ziel

van Mijnheer

ALBERT VANDERLINDEN

zZoon van
Mijnheer Jozef en Mevrouw Amandina De Cubber

geboren te Opbrakel den 15 Oktober 1919, en schieliik
overleden te Roye (Frankrijk) den 9 Oktober 1937.
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Albert was in den waren zin des woords een
gulden hart, en een vrome christen... De vreugd van
zijne ouders bloedverwanten en vrienden. Slechts
enkele dagen van hen verwijderd had hij op U. o
Heer, zijne hoop gesteld om te midden der gevaren
bevrijd te worden. —

Miin God waarom ontrukt Gij ons dit duurbaar
kind ? Geheim : Wij buigen het hoofd en vol eerbied
zeggen wij : dat uw Wil geschiede en niet de onze.

Bekoorlijke jongeling ! hij is verdwenen als de bleem
des velds, die 's morgens ontluikt en ’s avonds haar
hoofd buigt en sterft. (H. Greg. Naz.)

Beminde Quders, Broeder en Zuster, mijn laatste
gedacht was voor U, om U te bedanken, voor al
wat gij voor mij deed. Weent niet over mij, ik ben
in den Hemel. Bidt God voor mij : thans zien wij
elkander weder in de eeuwige zaligheid. (H. Agnes)

Zoet Hert van Jesus wees mijn heil. 300 d. afl,
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
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