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BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER
Ludovicus - Josephus Vanderpoorten,

weduwnaar van wijlen |
Mevrouw Maria - Ghislena VANDERKELEN,
BURGEMEESTER VAN DEFTINGE

vereerd met de gouden palmen der Kroonorde, het Burger-

krnis le klas en de Herinneringsmedalie van Leopold II.
Lid van alle godsdienstige Genootschapren der parochie
geboren te Deftinge, den 19 Augustus 1861 en te
Geeraardsbergen godvruchtig overleden den 10 Maart 1935 |
versterkt door de laatste HH. Sacramenten en den |
Apostolische zegen van Z. H. den Paus. I

Hij was een goede echtgenoot; een diepgodsdienstige
vader., die zijne kinderen in eer en deugd opbracht; een
vurige christen, die hield aan de Kerk en aan 't geloof
en door zijne daden de anderen aanspoorde ; een bekwame, -
voorzichtige en wijze bestuurder, die, gansch zijn leven,
ten dienste stond zijner medeburgers.

Het geheim van zijn voorbeeldig leven lag in ziine gods-
vrucht tot het Heilig Hart en tot Onze Lieve Vrouw.

Heer, gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk; gij eischt
hem terug; wij geven hem zonder morren, maar met een
gewond hart weder. (H. Ephrem)

Beste kinderen, op het onverwacht roept de Heer mij!
Dat zijn heilige Wil geschiede! Ik ga onze geliefden in den
hemel vervoegen! Hebt moed; betrouwt U op Christus!
Hij zalu troosten. Dank aan u geliefdedochter, om de
liefdeblijken voor uwen vader! God zegene U allen. Mijn
lieve zoon, priester des Allerhoogsten, denk aan mij aan het
heilig altaar. Mijn beste schoonzoon, mijn innigen dank
voor uwe verknochtheid! |

Lieve bloedverwanten, ik wacht u in de eeuwige zalig- |
heid. Goede dienares, ik dank u voor uwe trouwe ver-
kleefdheid. Medeburgers., denkt aan mij in uw gebed en |
onthoudt mijne lessen. |

Aan allen tot wederziens in den hemel. |

Geef hem, o Heer, de eeuwige rust!

Gent, druk, Lippef\ _gebr. Rooigem







