Noe zoetis het te stérven als men wel geleefd
heeft, H. Aug.

.l.

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Virginie Van der Meulen

weduwe van den heer
Hdsward Viranox

geboren te St Martens-Lierde den
16 Augusti 1857 en godvruchlig overieden te

Ste Maria-Audenhove, den 23 Februari 1930.

Zij was lid der Congregatie van de Christene
Vrouwen, der Confrerie van St Antonius en den
Wekelijkschen Kruisweg.

God heeft het tegenwoordig leven met ellenden
vervuld om ons de waarde van het toekomende te
doen kennen. H. Ephrem.

Zalig zijn deze die beproeving lijden, want na de
.beproeving zullen zij de kroon des levens ontvan-
gen. : Jacob ], 1, 2

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan den
wil Gods, ontslaapt in vrede. H. Alph.

Beminde kinderen, bedroeft u niet gelijk deze die
geene hoop hebben, indien immers Christus ge-
storven en verrezen is, zoo zal Hij dezen diein den
Heer ontslapen zijn met Hem medeleiden,

Intusschen onthoudt de lessen uwer Moeder,
gedraagt u als ware christenen en biijft vereenigd

door de banden der liefde. Thess
Mijn Jezus bermhertigheid. 100 d. afl.
Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn

toeviucht. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde, 7 j.7 quad,
Druk, De Xeyser & Schauiteet Sottegem.




