Hoe gelukkig zijn deze die u beminnen, o Maria,
zij zullen niet vreezen in de uur des doods. H.Bonay.
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van Jufvrouw
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Lid in de Congregatie der 7 Weeén, van den
Zoeten Naam envan den Wekelijkschen Ki ruisweg.

geboren te Michelbeke en aldaar godvruchtig
overleden in den ouderdom van 90 jaren.
Voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden,

Voorbijgegaan is alles als een schaduwe,.. als een
bode die voorbijsnelt... als een vogel die door de
lucht henenvliegt en van wiens gang men geen
teeken vindt... Mijne levenskracht is uitgeput, mijne
dagen gaan ten einde en’t graf alleen staat mij te
wachten. g Job... Sap...

Dat de engelen u ten paradijze geleiden ; dat de
gelukzaligen u onthalen en u de eeuwige woon
binnenvoeren; het koorder hemelsche geesten kome
u te gemoet, en ga met den eertijds armen Lazarus,
de eeuwige rust genieten. Off. def.

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan.

H. Bernardus.

In de vrees des Heeren opgevoed heeft BEATRIX
zich ten allen tijde als eene voorbeeldige christene
gedragen; en nu, tot loon van haar godvruchtig
leven, zal zij niet moeten vreezen voor Gods oordeel
te verschijnen.

Beminde Zusters, Neven en Bloedverwanten lang
en gelukkig hebben wij te zamen geleefd. De Heer
heeft een einde aan mijn leven gesteld, dat zijn
aanbiddelijke wil geschiede | Tot wederziens in den
schoonen hemel |

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. (300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(3004. alf.)

R. L Ps
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