Gelijk het den Heer behaagde is het geschied,
de naam des Heeren zij gebenedijd.
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Engelachtige gedachtenis
van

Jacques-Norkert-Eugéne Van Wymeersch

- zoontje van
vicior en Olga VAN ACHTER

geboren tc Nederbrakel,
den 5 Juni 1941 en aan de liefde zijner
ouders ontrukt, den Y September 1941,

———

Vader, Moeder, droogt uw tranen,
Weent niet over mij!

’k Ben gelukkig in d~n Hemel

'k Speel met de Eng’lenrij !

Jezus heb ik als mijn vader
Liefderijk begroet,

In Maria vind ik een Moeder ;
0, wat is zij goed.

'k Zweef op blanke hemelwiekjes
In den Zaalgen rij,

'k Zing met leliewitie Cherubs

't Alleluja blij.

Met mijn engeltje, lieve moeder,
Vlecht ik kransjes nu.

Evenals hier de Eng’len dragen,
Eén voor vader... één voor U.
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