Het meisje is niet dood, maar slaapt.
(Marcus 5. 39).

.x.
TOT ZALIG AANDENKEN

aan '
Suzanna-Maria-Theresia

VAN WYMEERSCH

dochter van Remi en Maria-Iida DE WOLF
geboren te St Martens-Lierde den 30 Januari 1931 en
overleden te Geeraardsbergen, den 1 October 1940.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Uw dochter slaapt... Och, weent niet meer,
brave ouders, lieve kinderen,
Suzanna slaapt, nu stil en teer ;
niets zal haar hier nog hinderen.

Ze ligt ontbloemd en bleek als was
in 't reine witte toogje
200 blank, alsof z'een lelie was
en sluit haar hel-blauw oogjes.

Ze slaapt, — De dood en heeft op haar
geen meesterschap te winnen :
z ontwaakt op Jezus'zoete stem
en hupt zijn hemel binnen.

Daar leeft ze nu, daar lacht ze nu
Een engel bij de Engelen
Vader, moeder, weent niet meer, 't geloof
Zal troost bij tranen mengelen.
R. L P.




