


Onze Vader die in de Hemelen zijt... uw wil ge-
schiede op aarde als in den Hemel.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Camiel MAGINET

Soldaat bij 't Belgiseh Lieger :
Z0on van
Petrus en Theresia Haegeman
geboren te Ste-Maria-Oudenhove, den 9 December

1891 en op 't eereveld gesneuveld te Ocren, den 30°

November 1917.
Hij was lid van de Jongelings-Congregatie.
———pefoc—— -
“ Zij sterven niet de veldsoldaten
Die nu zoo moedig ons verlaten,
Zij leven in ons hert .
In lief en leed, in vreugde en smert.
Kamiel vernam met droefheid de smerten van zijn
Vaderland, de ongerechtigheden van den vijand en
trok ten strijde uit plicht én om t geschonden recht

te verdedigen. Met koene doodsverachting trok hij

den vijand te gemoet om autaar, haard en vaderlan
te redden. Helaas hij viel met de wapens in de hand
den vadergrond welke hij verdedigde, met zijn bloed
vervende. Buigen wij allen 't hoofd voor dien held
en martelaar van Belgenland.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden,
om zijn vaderland, altaar en haard te verdedigen,
beoefent de grootste naastenliefde en de dood, met
christene gevoelens aanveerd, verzekert hem de
zaligheid zijner ziel.

Lieve ouders, broeders en zusters, de banden van
. liefde die ons vereenigden zija niet gebroken door
de dood, bij God bid ik voor uw tﬁdelijbk en geestelijk
welzijn,weest fier over den heldendood van uw zoon
en broeder; medebroeders der congregatie vergeet
nooit dat ik voor u streed, weest mij dankbaar.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7j.en7 quadr. afl.)

™

A
>




