Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

BID VOOR 1 DE ZIEL
A van Mevrouw

ANNA MATTHYS

echtgenoote van Mijnheer
ACHIEL VAN DE MAELE

geboren te Deftinge, den 6 November 1898 en aldaar
godvruchtig overleden, den 6 April 1942,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de Wekelijksche Kruisweg en van
de Confrerie der Geloovige Zielen.

Zij was een voorbeeldige echtgenoote, eene teede-
re moeder. Zij heeft haar brood in ledigheid niet
gegeten ; met hart en ziel leefde zij voor haar huis-

ezin, en in haar kinderen zag zij een schat dien
od haar in bewaring had gegeven en dien zij eens
zZou weergeven.

Deze vrouw was de troost en de sterkte van
haren man, voor hare kinderen was zij een voor-
beeld van het christelijk leven.

Vooral worden wii gerust gesteld door de goede
voorbeelden, die zij gegeven heeft, en door de
levendigheid van haar geloof. Wij herinneren ons,
hoe godyruchtig en heilig zij voor God leefde: en
hoe zij_die ons eensklags_ ontnomen is, door de
zachtzinnigheid en goedheid jegens haren echtge-
nooten hare kinderen uitmuntte. H. August.

Vaartwel lieve echtgenoot en duurbare kinderen,
mijn lijdensweg is ten einde, ik ga rusten bij God
in den hemel. Paschen doet ons denken dat wij
allen eens zullen verrijzen om met God in eeuwig-
heid te leven.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. a
R P

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.




