Zalig de mensch die altijd leeft in de vrees des Heeren,

+ BID VOOR DE ZIEL +

van

ALBERT VAN DEN DAELE

zoon van

CYRIEL en wijlen Leonie DE BOCK

Geboren te ELST, den 26 Februari 1916 en aldaar
godvruchtig overleden den 24 December 1944.
Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.
Lid van de Confrerie van het H. Hart

en van den Bond der Xaverianen.
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In de lente van het leven is deze brave jongeling neer-
geveld door de slagen eener onverbiddelijke ziekte.

Indien het schrikkelijk is te sterven. het is misschien
gevaarlijker langer te leven. Thom. a Kempis

Wat is het leven toch van den mensch, heden is hij
gezond en morgen is hij niet meer. Daarom gedenkt
altijd deze woorden; « Hoe jong ge ook moget zijn,
weest altijd bereid. »

De jongeling die we betreuren. was een deugdzaam
en werkzame jongen, van onberispelijk gedrag en be-
loofde voor de toekomst. Met kristelijke gelatenheid
heeft hij de beproeving aanvaard.

Beminde Vader, Broeder en Zusters, Bloedverwan-
ten en Vrienden, te vroeg word ik ontrukt aan uwe
genegenheid, maar onderwerpen we ons aan Gods H.
Wil, ik zal God bidden in den hemel opdat Hij over
u allen wake. Hebt dank voor uwe teedere zorgen aan
mij besteed in mijne droeve ziekte. - Bidt allen veel
voor mij en nogmaals dank.

Mijin Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d.a).
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