Lente was het in d’oogen van de menschen, oogsttiid in
d'oogen van God.
e

+ BID VOOR DE ZIEL VAN *
Faull ehiacseneer

zoon van wijlen

J:-B. en Stepuanie DE HENAU

geboren te St-Lievens-Essche den 15 Februari 1907 en er

overleden den 27 Maart 1934, Versterkt door de Heilige

Sacramenten, - Lid van 't Genootschap van St-Franc-Xav.
UMNEENESEANE

De opkomende Lente brengt met frissche lucht
en matigewarmte nieuwe levenskracht in’tland
en draagt in zich de belofte van een rijken en
schoonen oogst Zoo ook was hij opgegroeid
tot de Lente van het leven, opgeleid door bra-
ve ouders en omringd door warme liefde van
broeder en zusters Eene schoone toekomst zou
volgen op zoo'n zonnige Lente maar helaas bij
lentetijd overvallen dikwijls onweérsbuien en
hagelvlagen op 't onverwachts die veel schade,
ja soms gansch den oogst vernielen kunnen.
Zoo ook kwam over 'thoofd van den betreur-
den overledene eene zwarte onweerswolk gedre-
ven, van eene onverbiddelijke kwaal, die hem
in zijne gezondheid heeft geknakt, ja door den
hagel van den dood heeft vernield, neen, o Heer
nict gansch vernietigd is zijn leven, want rijpe
vruchten. dragen zijne ziel voor 'teeuwig leven.

Weent eens goed, lieve Moeder en beminde Familieleden
droogt nadien uwe tranen af in de hoop van een zaliger
wederzien in de eeuwige Zomer van den Hemel

Zoet Hart van-Jezus ik betrouw opu 300 d. afl.

De Namis zal gedaan worden Dinsdag om 7 ure.

Uitg. Eug. Colaes-Watthé St-Lievens Essche




