Maria en Jozef komen hunne trouwe dienaars te ge-
moet om ze ten paradijze te geleiden.
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Echtgenoote van Mijnheer Richard BRUNEEL
geboren te Segelsem. den 13 April 1862
en godvruchtig overleden te Goeferdinge.
den 5 Oogst 1933.
Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was een liefdevolle moeder, een zorgvuldige
huisvrouw en een ware kristene.

Als moeder heeft zij hare kinderen de echte grond-
regels der goddelijke leering en der kristene deugden
ingeplant.

Als huisvrouw was ze werkzaam en heeft met zorg
haar leven doorgebracht en haar brood in ledigheid
niet geéten.

Als kristene was ze minzaam, godvruchtig, en
vluchtte de ijdelheid der wereld,

Zij is niet meer.... God zal haar vergelden volgens
haar werken, en hare gedachtenis zal bij ons in ze-
gening blijven. (Chr. Job. 34)

Deze dood is geen dood. maar eenen overgang, een
verandering van woonst van een tijdelijk tot een eeu-
wig leven. (S Joan)

Bemindz Echtgenoot vaarwel... Gods wil geschiede !
Geliefde kinderen, ik sterf gerust omdat ik wel geleefd
heb. Mochtet gij ook, tot het einde toe, de kristelijke
deugden getrouwelijk beoefenen. 't Is mijn laatste ver-
zuchting met een vurig gebed. 4
Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)
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