Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.

300 d. afl.
BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ELODIE DE ROUCK

weduwe in 1¢ huwelijk van Mijnheer IVO BATTIAU
in 2¢ nuwelijk van Mijoheer FRANGIES SMEKENS

geboren te St-Denijs-Boekel
den 18 Juli 1854
en godvruchtig overleden te St-Maria-Horebeke,

den 11 November 1938

versterkt door de H.H. Sacramenten.

Gelukkig is de mensch die de uur zijner dood
sedurig voor oogen houdt en dagelijks zich bereidt
om te sterven.

Deze vrouw die gij beweent was zacht en ver-
duldig ; vreesde God en verwijderde zich van het
kwaad.

Lieve Kinderen en Bloedverwanten, gij moet
ceen tranen storten, maar bidt een gebed voor
mijne ziel ; en vaartwel totin den Hemel, daar
zullen wij malkander wederzien, en voor eeuwig
vereenigd blijven.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

300 d. afl
O Heer Jezus-Christus, door de viif bloedige
Wonden die gij aan het Kruis hebt geleden, kom
uw dienares ter hulpe die gij door uw dierbaar

bloed hebt afgekocht.

St-Maria-Horebeke, druk. DE CLIPPELE




