De trage ziekte brak intweén.
De band van lijf en lenden
Maar kon de ziel, 't geloof. de hoop
Noch d' edele liefde schenden.
G. Gezelle.
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gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervende
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Door Gods hand is de blanke lelie wegzenomen
en tot den Hemel gedragen; waar Zii geplant,
eeuwig bloeien zal voor den troon van God.

Noch de kunst der geneesheeren, noch de vurig-
ste verlangens en gebeden van ouders, zuster,
bloedverwanten en vrienden, mochten haar de
gezondheid teruggeven. De Almachtige heeft er
anders over beschikt! Hij heeft ons onzen schat
ontnomen O Heer, geefonster vergelding moed
en onderwerping aan Uwen heiligen Wil.

Nav. Christi.

Kind van Maria, had zij in hare Moeder een
betrouwen Zonder palen. Zij beminde den weg
naar de kerk en de glorie van God.

Beminde vader, teergeliefde moeder, ik sterf in
de lente mijns levens. Gaarne had ik genezen om
eens uw steun en troost te zijn, doch God heefthet
anders geschikt, en wat God doet is welgedaan.
Lieve zuster, 'tis hard zoo vroegtijdig van u te
moeten scheiden, we zullen elkander echter we-
derzien in den hemel, waar geen scheiding meer
zal zijn. Wees gij in mijne plaats de vreugd en de
troost van vader en moeder. Hebt dank vooruwe
goede zorgen.

Bloedverwanten en vrienden. gij vooral mijne
medegezellinnen uitde Zangafdeeling en Congre-
gatie vergeet mij niet in uwe gebeden en H.
Communién. Vaartwel.




