Mijn Heer en mijn God, ik geloof in U, ik hoop op
U, ik bemin U boven alles. 300 d. afl.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Echtgenoote van Mijnheer

Jan-Baptiste De Bourdeaud’hui
geboren te Mater op 28 November 1868 en
godvruchtig overleden te Zegelsem
op 23 November 1945.
Versterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.

ALION
In de vreeze des Heeren geleefd hebbende is zij
in Gods vrede gestorven. ToB1as. 14.

Ze was een brave vrouw, een goede moeder, De
beproevingen van dit leven zijn haar niet gespaard
gebleven, ze heeft haar kruis kloekmoedig gedra-
gen., Ze was altijd tevreden met Gods Heilige Wil
en zoo heeft ze geheel haar leven aan God gewijd en
geen enkel oogenblik verloren voor de zalige eeu-
wigheid. Nu rust ze voor altijd in den Hemel. Onze
Lieve Heer zal zelf hare belooning zijn.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen en dierbare
Kleinkinderen, mijn Broeder, ik dank u voor uwe
genegenheid en aanhoudende zorgen., Leeft zoo dat
ge altijd aan God aangenaam blijft en zijn zegen
waardig. Blijgt me indachtig in uwe dagelijksche
gebeden.

Jezus, zacht en nederig van harte, maak mijn hart
gelijkvormig aan het uwe. 300 d. afi.

R. I. P.

Dr. Portois Schoorisse,




