GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN
.I.
GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN

Mevrouw

FRANCISCA RIMBOUT

weduwe van Mijnheer

FRANS LEPAIGE
geboren te Rozebeke, den 10 Juni 1858,
en godvruchtig in den Heer ontslapen
te Elst, den 12 November 1946.
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
Lid van de Confrerie van het H, Hart
en andere genootschappen.

De Almogende heeft het tegenwoordige leven met
kwellingen vervuld om de waarde van het toe-
komende leven te doea kennen. H. Ephrem

Zij heeft haar lijden en de last harer hooge jaren
met verduldigheid verdragen. vrouw van diep geloof
wist zij dat daardoor de kroon kon volirokken wor-
den die God ons in den hemel bereidt. H. Aug.

Zonder vrees zag zij de dood naderen. Gods
bermhertigheid en liefde indachtig en de volle over-
tuiging hebbende dat zij hare plicht als echtgenoote
en goede christene heeft volbracht.

Beminde Broeder en Zuster, duurbare bloedver-
wanten, ik verlaat dit oord van ballingschap. — Ik
smeek U mij niet te vergeten in uwe gebeden, dank
voor de goede zorgen mij liefdevol besteed, eens zijn
wij in de zalige esuwigheid met elkander vereenigd.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!

300 dagen afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid | 300 dagen afl.

RICE

Uitg. Romeyns I. Elst




