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God geeft en neemt terug naar beliefte, Hij weet
waarom, Hijis de Meester, Al wat Hij doet is wel
gedaan. Gezegend zij zijn Heilige Naam !

Bid voor T de ziel

van

EUGENIE VAN LIEFDE

: Dochter van
RICHARD en MARIE DE BUS

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en van de Boerinnengilde.
geboren te Zegelsem den 31 Juli 1919,
en aldaar in den Heer ontslapen den 9 Januari 1938,
Voorzien van de H. Rechten. 3

De dagen van den mensch zijn kort. Het getal zijner
meanden staat bij God aangeteekend. Aan zijn leven
zijn palen die niet kunnen overschreden worden,

Hoe heerlijk is eene kuische jeugd in haren luister,
aangenaam bij God en bij de menschen,

De duurbare overledene werd vroegtijdig van deze
wereld weggenomen opdat de boosheid haar verstand
niet zou bedriegen en het verderf haar hart niet zou
verleiden, Deze wijze maagd mag nu het Goddelijk
Lam volgen overal. De dood, die zij gewillig aanvaard-
de, heeft zij aanzien als een gewin,

Lieve dochter en zuster, piinlijk is voor ons uw af-
scheid zoo onverwacht, doch' wij weten dat wii U
eens voor altijd zullen wederzien in den Hemel,

Duurbare ouders, broeder en zusters, ik dank U
voor uwe liefde en zorgen, Weent niet. Eeuwig zullen
wij ons eens verblijden waar alle tranen worden ge-
droogd en alle wonden worden gebalsemd door de
vreugde des Heeren.

O Maria op miin sterfbed werd ik uw kind, toon
nu dat Gij mijne Moeder zijtl
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