O heilig kruis, onder uwe schaduwe rust en
hoop ik.
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o Bid voor de ziel van
Mijnheer

Petrus Joannes Cosyns
echtgenoot van
Mathilde Van Den Haute

geboren te Nederbrakel den 31 Juli, 1850 ey
aldaar overleden den 21 December 1908,

Lid van den K. Franciscus-Xaverius,
Versterkt door de HH. Sacramenten.

=i

Ik heb tot mij zelven gezeid met den wijzen
Man : Ontvang met een goed hert al wat u over-
komt; blijf in vrede in uwe smert, en behoud-uw
geduld op den dag des lijdens, Eccl. Il

Hij was een goed man, vol geloof rechtveerdig
en menschlievend. ; o

Zijn leven lang heeft hij den Allerhoogsten ge-
trouwelijk gediend.

Vaartwel, lieve Echtgenoote ik ga tot den Heer, 3
vaartwel, beminde kinders, ik beveel u allen aan
de genade van God. :

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.
R. 1. P.

1 0. Van Nieuwenhove-Van Den Driessche, Druk. Nederkrake]-




