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Wij zijn op deze aarde gelijk vreemdelingen en
reiz’gers Onze dagen vervliegen gelijk de scha-
duw en de hooge jaren die wij bereiken, zijn
slechts een korten stond. Het lijden van het
tegenwoordige leven kan niet vergeleken wor-
den met de glorie die eens in ons zal geopen-
baard worden. (Rom. 8)
Gansch het leven van dezen braven man was
eene bereiding tot de dood. Getrouwe Xaveri-
aan, beminde hij God en Zijne Kerk. Zijne
goedheid, zijn minzame omgang, zijn voorko-
mende handelwijze maakten hem beminnelijk
en gaven hem overal vrienden.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, treurt
niet over mijn afsterven. De Heer gaf mij ge-
lukkige en lange jaren. Ik keer tot Hem terug.
Eene gunst vraag ik U mij te gedenken in uwe
gebeden, en dank aan degenen die mijne oude
dagen hebben aangenaam gemaakt door toe-
gewijde zorgen,

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d afl.

Uitgever Georges Van Nedervelde Elst.




