In de hemel een engelke meer !
+
ENGELACHTIGE GEDACHTENIS

van

Marleen - Marthe THORREE

welbemind dochtertje van
Marcel en Alice PEIRTSEGAELE,

geboren te Oudenaarde op 4 december 1964 en
er aan de tedere liefde van haar ouders ontrukt
op 31 oktober 1967.

Met levenslust, vol jeugd omtogen,
Ontlook een roosje lief en teer :

Toen, blind, de dood kwam toegevlogen,
En sloeg het onbarmhartig neer !...

O lieve ouders, wil niet wenen,
Uw roosje is uit dit tranendal !
‘t Is naar de schone hemel heen,
Waar het nimmer verwelken zal.

A. Van der Stichelen - koster — Elst.




