Helaas! zoo jonz en reeds gestorven, o Heer,
wil ons helpen in de overmaat van ons verdriet.

BID VOOR DE ZIEL
van

Magdalena VAN HUFFEL

dochter van zaliger

Aucust en van Maria Van Wambeke

geboren te Munckzwalm den | September 1914 en
aldaar godvruchtig overleden den 25 October 1931,
Versterkt door de HH. Sakramenten der stervender

* Lid van het Aartsbroederschap van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart.

_Gelijk een pas ontloken bloem van den stengel
wordrgesukt, a:zoo verschijnt zij een oogenblik in
dit leven en heeft-de-onverbiddelijke dood haar
voo- onze oozen weggerut. -

1ij moeten ons aan de opperste schikkingen
van Go 1 onderwerpen, omdat-Hij ons bemint en
zijne wijsheid oneindig is,

Indien zoo jong sterven vreeselijk is, het is mis-
schien gevaarlijker langer te leven.

Nav. I, 23.

Met eene volkomene onderwerping aan Gods
wil heeft zij de pijnen harer ziekte onderstaan en
eindelijk uitgeput van krachten is zij in volle rust
gestorven. ap.

De zielen die het H' Hart van Jezus vereeren,
vinden in dit Hart eene veilige schuilplaats in dit
leven maar vooral in het stevensuur

Beminde mnaeder, grootvader, broeder, zusters,
bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor uw
teedere zorgen ; gij smeektetden Heer mijn leven
te willen verlengen, maar troost u Hij_ heeft mij
heteenwig leven gegeven : dat de vrede waar ik
binnenga, u de smart van mijn vroeg afsterven
verzachte en uw betrouwen versterke op een
eeuwig wederzien. Vaart wel en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil! 300 d. afl.
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Uitg. Georges De Geyter, Munckzwalm.




