Geloofd zij Jesus - Christus! Amen.
!

BID VOOR DE ZIEL

van

Constance De Keyser

weduwe van
Vital Van Wambeke
geboren te St. Cornclis-Hoorebeke den 28 September
1833, overleden te Schoorisse den 7 Januari 1924
versterkt door de HH. Sakramenten.
lid der Confrerién van het H. Hert, van de 3e. orde,

en den wekelijkschen kruisweg.
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De Heer heeft haar tot Hem geroepen in eenen

ouderdom, waarop hetdleven niet meer verlengen kon
tenzij met vele pijnlijkheden. Al hare jaren heeft
zij beleefd in werkzaamheid en'deugd, genietende
den eerbied en genegenheid van haar huisgezin.
H. FRr. DE SALES.

Ik heb den Heer met verduldigheid verwacht en
Hij heeft zijne oogen op mij neergeslagen, hij heeft
mijne gebeden verhoord en mij uit den poel van
ellenden getrokken,

Hoe gelukkig zijn deze die uwen naam beminnen
o Maria, zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

Vaartwel lieve kinderen, kieinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik laat u in de vrees des Heeren, blijft
er standvastig in. Gelukkig zijn die, welke in het
goed dat zij begonnen hebben zullen volharden. Bidt
voor mij. Jesus, Maria, Jozef, laat haar vreedzaam
rusten in uw heilig gezelschap

R. 1. P.

V. Portois Schoorisse.




