


Wij moelen ons aan Gods wil onderwerpen, hoe
bitter het ons ook valle, omdat Hij oneinaig wijs
en liefderijk is.

Bid voor de rust der ziel
van Mijnneer

Emile DE VLEESCHOUWER

Ecntgenoot van Mevrouw
GERMAINE LOOSVELT

geboren te Michelbeke, den 13 November 1902 en
aloaar overleaen den 8 Maart 1925,

Versterkt doorde H H Sacramentenderstervenden.
Hij was lid van het Xaverianengenootschap,

Zalig hij die zijn stervensuur steeds voor oogen
houdt - want tersuré waar mean het niet vermoedt
zal de Zoon des menscnen komen - wees dus altoos
gereea; en leef Zoodanig, dat de dood u nimmer
onvoorbereid aantreffe.

Hoe gelukkizen verstandig is hij die nu zoodanig
poogt te zijn in het leven, als hij wenscht bevonden
te worden by den dood,

Zorg nu, alwat gij zorgen kunt; want gij weetniet,
wanneer gij zult sterven : het leven der menschen
scniet immers als een senaduw ijlings voorbij.

Duurbare Ecntgenoote, Teergeliefde Moeder, Be-
minde Broeaers en Zusters, God beproeft u schrik-
kelijk; maar buigt h#t hoofd voBr zin aacbiddelijke
wil en bidt, vol vertrouwen in zijn oneindige goed-
heid en barmhartigheid, dat Hij mii ae eeuwige rust
geve. En heteeuwig licnt mij verlichte.

Allerheiligste Hart van Jezus, wij hebben betrou-
wen op U. (300 @. ajl.)

Hij ruste in vrede! Amen.

Nederbrakel, Drurk. O, Suratacourt-Blommaert
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