


Lijd met Jesus en voor Jesus indien gij met Jesus
heerschen wiit.

+ BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Achiel D’HAENENS

Echigenoot van Mevrouw

Maria DE COUVREUR

geboren te Erwetegem, den 23 April 1902 en aldaar
odvruchtig overleden, den 17 Juli 1930,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.
Hij was Lid van de Confrerie van de H. Barbara, de
Xaverianen en den Wekelijkschen Kruisweg.
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Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde
gelijk onze voorouders het geweest zijn, Onze da-
gen zijn als een schaduw op aarde en wij verblijven
er slechts een oogenblik.

De Heer had hem een edele inborst geschonken,
een taaien wil, een vlijt en bezorgdheid zonder
einde.

De vrees des Heeren geleidde hem van zijne
eerste jaren, vast in zijn geloof, eenvoudig en min-
zaam in zijnen ommegang, zachimoedig en goed,
was hij van iedereen geacht en bemind.

Gelukkig de mensch wiens hoop de Naam des
Heeren is en die zijne oogen niet geslagen heeft op
dwaze en bedrieglijke voorwerpen.

Beminde Echtgenoote, slechts weinigen tijd zijn
wij op aarde vereenigd geweest; hoopvol staarden
wij de toekomst aan ; de dood stelt schielijk een
einde aan mijn leven, doch ik hoop eens voor
eeuwig met U bij God te wonen.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, vergeet
mij ook niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
Uitg. Florent Rouckhout - Erwetegem




