GELOOFD ZI1J JEZUS-CHRISTUS ! Amen,
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BID VOOR DE ZIEL
van

Hector-Viétor-Valére MEEUS

zoon van
Charles en van Octavie Van De Vijver

geborén te Roosebeke, den
11 November 1903 en aldaar godvruchtig overleden
den 11 Februari 1930.

verslerkl door de laatste H. H. Sacramenten,
e )

Het leven is eene gedurige ontgoocheling. Wij
stellen het ons voor, lang en gelukkig, zonder pijn,
zonder smert, En helaas! spoedig is hel einde daar,
en wat ellenden brengt het niet mede! Maar geluk-
kig deze die dé hand van God kussen die ons slaat
Wat al verdiensten op weinigen tijd zamelen zij in
voor eene gansche gelukkige eeuwigheid.

Heer Gij hadt ons den zoon, den broeder gegeven
tot ons geluk, voor onze blijdschap. Hij moest de
steen, de troost wezen van vader en moeder ; het
toonbeeld van broeders en zusiers : doch zie ! Gij
hebt er anders over geoordeeld : heden vraagt Gij
hem terug. Wij geven hem U zonder tegensiand,
doch met een hert doorgriefd van droefheid.

O wij bidden U, Heer, neem hem voor eeuwig in
uwen schoonen hemel op, en geef dat hij van aan
uwen uppersten troon voor ons geluk nu moge
bidden.

~Heilig Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. afl.
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