


Heer, geef haar ziel de eeuwige rust !
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BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie - Romanie SCHOON
weduwe wvan Mijnheer ERNEST VERBANCK

geboren te Velzeke de 5 juni 1877 en in de
Heer ontslapen te Brussel de 5 november 1959.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten,

De beste voorbereiding tot de dood is een
onberispelijk en godvruchtig leven : God dienen
in de eenvoud des harten en trouw zijn kriste-
lijke plichten vervullen. Wie zo leeft, sterft ook
gerust en moet het oordeel van de opperste
Rechter niet vrezen. Diep-gelovig heeft ze het
kruis in haar leven aanvaard en gedragen voor
al haar dierbaren., Nu rust ze in de eeuwige
vreugde bij God : « Welaan dan goede en
trouwe dienstmaagd, neem bezit van het rijk
dat U sinds eeuwigheid is voorbereid ».

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank u voor al uw zorg en toewijding. Uw
genegenheid en liefde was voor mij een grote
troost en mijn geluk. Samen met Vader zal ik
nu over U allen waken en voor u bij de Heer
ten beste spreken. Vaartwel, en God zegene U.

Zoet Hart van Maria, wees onze zaligheid.
(300 d. aflaat)

Uitg. J. Verlinden - Velzeke
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