O mijn God ! stel dit lief Kind bij de Kooren det
Engelen opdat het uwen lof in alle eeuwigheid

zinge. . H. Ephrem

}
DIERBARE GEDACHTENIS

aan

Esther-Omer-Maria Van Gansheke
duurbaar dochtertje van
Cyrille en Clothiide Van Hieuwenhove
geboren te Erwetegem,

den 17 Februari 1920, en aldaar aan hunne liefde
ontrukt den 18 Juni 1920.

Het was een Engel, schuld’loos rein,
Door God aan de aard’ gegeven.
Ach, de Ouders wisten niet, hoe kort
Hun lieveling zou leven !

En Beiden nadden 't innig lief,
En wilden 't hier behouden,

Zij hoopten, dat zij 't volst geluk
Dér aard’ het schenken zouden.

O Moederliefde, 0 Vadermin !
God kwam u zeer beproeven...
Uw Engel hoort den hemel toe
En mocht hier niet vertoeven !

Uwkind ging u ten hemel voor,
Om daar u te verbeiden;

En 't heil, dat gij hem geven woudt
Zal 't ginds voor u bereiden !

~ Sottegem, dr. Haegeman-Cousy.




