JEZUS, MARIA, ]JOZEF.

' BID VOOR DE ZIEL +
van Mevrouw

Pharailde VAN WIJMEERSCH

Weduwe van Mijnheer
LIVINUS TAILDEMAN

Lid van de Broederschap v. d. levenden Rozenkrans

geboren te Michelbeke, den 25 October 1862 en aldaar
goduruchtig overleden den 21 September 1942.

Versterkt door de H. Sakrameaten der stervenden
———

Gelukkig de ziel die deze aardsche ballingschap
verlaat om jubbelend het heilige der heiligen bin-
nen te treden. H. Gertrudis.

Onze lieve moeder is niet meer. Gansch haar le-
ven was eene aaneenschakeling vaa zwoegen en
opofferingen voor ons welzijn. Hare voorbeelden van
echte godsvrucht en trouwe moederdeugd hebben
zich met haar gezegend aandenken voor immer in
onze harten gegrift o, Hoe vurig werd ze bemind !
Hoe gaarne verzorgden wij haar in haren ouden
dag ! Hoe smartelijk valt ons haar heengaan | Maar
van haar leerden wij bidden in elke beproeving :
"' Heer, uw Wil gesohiede ! ,,

Hoe gerust is het te sterven, als men wel geleefd
heeft. H. Augustinus.

En hoe kostelijk isin de ocogen van God de dood
der rechtvaardigen : zij eindigt den arbeid en vol-
trekt de overwinning. H. Bernardus.

Vaarwel, mijne dierbare Kinderen, kleinkinderen,
Broeder, Zusters en Bloedverwanten. Ik laat u in
de vrees des Heeren : tracht er altijd in te leven.
Gelukkig zij die volharden. Ik ga terug tot God en
treed binnen in de vreugde des Heeren. Vergeet mij
niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl,
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