Hoe goed is God voor hen die oprecht van herte

zijn.
e
TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Dame

ROSALIE DE BIE

weduwe van Mijnheer

LAMBERT LACROSSE

geboren te Segelsem, den 2 Februari 1834 en aldaar
godvruchtig overleden den 16 Februari 1920.
Versterkt doordeH H.Sakramentender stervenden-
S YO
Zij zag het einde van dit vergankelijk leven
naderen met die gerustheid, welke de kostbaarste
gunst is, voor den stervenden, en de grootste troost
voor de overlevenden.
Zij heeft naar brood in ledigheid niet gegten.
H. Aug.
Ook was zij eene teedere moeder, en de liefde die
2ij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die
zij aan God verschuldigd was.
* Mijne dierbare Kinderen, moeder verlaat u,
aanhoor dan nog eens mijne laatste vermanin .z,
Dient den Heer en onderhoudt zijne geboden, leeft
als ware christenen bemint elkander, bid veel voor
uwe overledene ouders en de God van vrede zal met
u zijn. Tob. XVI. — Rom. XV. 30.
H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300d. afl.)
Bermhertige Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust. 7 jaren en 7 quadr.

R. L P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove.




