Gelijk het den Heer behaagde, is het geschied:
zijn Naam zij gebenedijd. Job. L. 31.
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Mijn levensbaan is verdwenen als een rook.... Ik
ben neergeslagen als het gras onder de brandende
zon. Doch wie zal zich verstouten U te vragen
waarom Gij dit gedaan hebt ? Gij zijt de Heer, Gij
doet wat behaaglijk is in Uwe oogen. Door het
vuur des lijdens hebt Gij mij beproefd lastige dagen
en droevige nachten heb ik geteld. Doch o Heer, ik
klaagde niet omdat Gij het waart die mij beproefdet.

Gelukkig de mensch die met verduldigheid de
beproeving doorstaat... Hij heeft in dit leven een
goed en zalig vagevuur.. Hij zal de kroon des
levens ontvangen die God beloofd heeft aan die
Hem beminnen.

Die u beminnen o Maria zullen eenen grooten
vrede genieten en hunne ziel zal vrij zijn van de
eeuwige dood.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters te vroeg
ben ik aan uwe liefde ontnomen. Weent toch niet
als deze die geene hoop hebben, Ik verlaat een
franendal voor den Hemel. Daar zal ik den Heer
‘bidden dat Hij u honderdvoudig teruggeve al wat
uwe goedheid voor mij op aarde gedaan heeft. Gij,
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300d. afl)
Zoet Hart van Maria, wees mijnezaligheid. (300d.a.)
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