Heer, Uw wil geschiede...

TOT DUURBAAR GEDACHTENIS
VAN

Mijnheer Raymond VINDEVOGEL

BURGEMEESTER VAN NIEL-BIJ-ASCH
echtgenoot van

Mevrouw Clementine SASSOYE

geboren te Petegem-bij-Oudenaarde, den 31 Oocfst
1883, en schielijk overleden te Niel-bij-Asch, den
8 Juli 1940, voorzien van het H. Oliesel.

Hij was ons lief en duurbaar, verlaten wij hem
niet, voor dat wij hem door onze vurige gebeden
ingeleid hebben in het huis des Heeren.

(H. AUG.)

Heer, Gij hebt hem ons gegeven, Gij eischt hem
nu weder : wij staan hem zonder tegenspraak af,
doch met een hart overstelpt van droefheid...
want wij zijn te beklagen wij verliezen dengene
die onophoudend het oog gericht had op al onze
noodwendigheden.

Ziin gouden raad was voor velen een vaste
leiding.

Zijn goedheid won aller vertrouwen.

Zijn levenlang heeft hij de rechtvaardigheid lief
gehad, en het onrecht gehaat.

Vaarwel duurbare Echtgenoote, mijn laatste ge-
dacht was voor U. Mijn_lieve dochters en schoon-
zoon, ik schenk U mijn laatste zegen ; hij ruste op
U en blijve U behouden gedurende gansch uw
leven. De zegening van den Vader versterkt het
geslacht der kinderen...

Beminde broeders, zusters, familieleden en
trouwe inwoners van Niel, indien gij mij bemind
txegt_aﬁeeft mij blijken van uw liefde, met voor mij

e Didden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust /
57607. Limb. Druk. Hasselt.




