GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS Amen!

.l.
Gedenk in uw gebeden de ziel

van

FLORENCE BENOIT

dochter van wijlen

GEORGES en BEATRIX D’'HAEZE

geboren te Opbrakel de 16 September 1861
en er godvruchtig overleden de 28 October 1950,
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,

i

O dood! o groot geheim van de dood, hoewel
leert gij ons wat wij hier op aarde zijn,

Heer, al wie U dieat is zeker, dat, icdien hij be-
proefd is geworden in zijn leven, hij zal gekroond
worden; indien hij in verdrukking is geweest hij zal
verlost worden, want Gij verheugt U niet in onze
verdrukkingen, maar na tranen en zuchten overlaadt
Gii ons met vreugde.

Zij bedroefde zich wniet, noch morde tegen God
over de ellenden die haar overvielen, maar zii bleef
moedig en onbeweegbaar in de vrees des Heren
volharden,

Duurbaar kind, kleinkind en bloedverwanten,
vaartwel. Blijft mij steeds in uw gebeden gedenken,
En Mijn laatste woord iseen woord van oprechte
dank voor de liefde en de zorgen die gij aan mij
hebt besteed in mijn oude dag,

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dagea afl,

WNederbrakel Druk. Wwe O, Surdiacourt.




