O, Heer, geef ons moed en kracht opdat wij onder
dit zware kruis niet bezwijken.

_k

BID VOOR DE ZIEL

AcCHIEL BOSTYN

ECHTGENOOT VAN

EUGENIE GEENENS
geboren te Maeter, den 20 September 1882,
en overleden te Ronse, den 31 Maart 1931,
versterkt door de HH Sacramenten der stervenden.

‘Wat is toch het leven van den mensch hier o

aarde. Gelijk de wever een draad van zijn weefse!
afsnijdt zoo breekt ook de dood onzen levensdraad.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot en huisvader.
Hij beminde zijn werk en zijne bezigheden. Hij
telde niets dan vrienden en iedereen zal van hem
eene goede gedachtenis bewaren.

Lieve echtgenoote, aller dierbaarste kind, mijn
al te vroegtijdig afsterven slaatu eene diepe wonde,
doch hoe pijnlijk de scheiding ook is, hebt moed en
betrouwen. Stelt uwe hoop op God, Hij die niemand
verlaat zal u ook niet verlaten.

Welhaast zullen wij elkander wederzien. Ik
bedank u voor uwe liefde en teedere zorgen ; bidt
veel voormij.

Lieve ouders, duurbare familie, weest niet on-
troostbaar. Geerne zou ik nog blijven leven hebben
maar God heeft het anders geschikt Onderwerpt u
met mij aan Zijnen Heiligen Wil. Bidt voor mij

Mijn Jezus, barmhartigheid. (z00 d. afl.)

R. I. P.

Druk. Torcque en Laurier, Ronse.







