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« Zalig zij die zuiver van hart zijn, want ze zullen
God zienw Matt. 5. 8

+ BID VOOR DE ZIEL ¢

van Mejuffer

Marie-Eugenie LEEMARN

dochter van wijlen
Mr LIVINUS en Mw Constantia DE GROOTE

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
van de Derde Orde en andere godvruchtige
Genootschappen.

Gekoren te Gent, den 16 Juni 1877 en zeer god-
vruchtig te Sottegem in den Heer ontslapen den
3 December 1951 versterkt door de H. Sacramenten
onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.
(RIIREE)

« De Meester is daar en roept u.» Evang. vn Joan,
« Gelukkig ogenblik waarop de Heer ons roept uit
het lilden tot de vreugde.” (Boek der navolg. vn Chr)
Na 't schemerlicht van dit aards bestaan, na de
duisternissen van leed en lijden, breekt voor haar
2an een dag zonder avond, in 't licht der « Zon die

nimmer ondergaat ».

O Maria, onbevlekt ontvangen, gedenk dat ik mij van
jongsaf aan U heb toegewiid, dat ik me steeds beij-
verd heb om te leven als uw kind : « Zcet Hart van
Maria, wees thans mijn zaligheid » — en wees ook de
troost van hen met wien ik zo lange jaren lief en leed
gedeeld heb; mogen wij, dank zij uw moederlijke
bescherming, eens elkander terugvinden en, met U
verenigd, samen de eeuwige vreugde genieten,

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d.afl)

. Druk — Oct. Schautteet-De Keyser Zottegem




