Ik zal komen als een dief en gij zult niet weten
op wat uur ik komen zal. OPENB. III 3.

)
TER GEDACHTENIS

van Mevrouw

LUDWINE LENVAIN

Echtgenoote van Mijnheer
MAURICE DONCKERWOLCKE
geboren te Schoorisse den 25 Februari 1goy
toevallig overleden te Mclden den 4 Juni 1934.
— ¢ ok —

In al uwe werken en in a(\)l uwe gedachten moet geu
zoodanig gedragen, alsof ge heden sterven moest.
(Nav. v. CHr. 1 25 ) Wees immer bereid en leef zoo,
dat de dood u nooit in ongereedheid vinde. (NAV.23).

Beminde echtgenocot, aan ’t ongeluk ontsnapt, wees
God dankbaar, wees gewonnen voor den godsdienst
waarin gij troost en steun zult vinden en blijf mij
indachtig. Lieve ouders, broeders en zuster, mijn
schrikkelyk afsterven is voor u eene zware beproe-
ving, het weze tevens ecne zalige vermaning, waar-
aan gij ijdelmoedig zult beantwoorden. God weze mij
barmhartig.

Beminde echtgenoote, dochter, zuster, nichte, wi
wenschen dat gij,ware het maar een oogenblik zoudt
gehad hebben om Gods barmhartigheid af te smeeken
en dat wij daarop mogen steunen en er een splinterke
betrouwen en hoop mogen in vinden om u in zalige
gedachtenis te mogen bewaren. Wij beloven u tot
Gods glorie, tot uw heil, tot ons eigen zaligmaking,
getrouw en edelmoedig al onze christene plichten te
vervullen, Mogen wij elkander weerzien in den he-
mel. Jesus, zoeten ootmoedig van harte, maak mijn
hart gelijkvormig aan het uwe. 300 d. afl.

R. I. P.

Schoorisse V. Portois.
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