Zalig zijn de bermhertigen want zij zullen Berm-
hertigheid verwerven. (Matth.)

.x.
Bid voor de ziel

van Mevrouw

EUGENIE OTTE

weduwe van Mijnheer

JOZEF MEULEMEESTER

geboren te Opbrakel den 22 Juli 1860,
en zachtjes in den Heer ontslapen den 3 Mei 1936.
Voorzien van de H. H. Rechten.
Lid van de Confrerie van het H.Hart,
De Derde Regel. De Voortplantig des Gelcofs,
Den wekelijkschen Kruisweg.

Zij was eene teedere moeder, bezorgd met het
welzijn van haar huisgezin — Alle lichamelijke wer-
ken van Bermhertigheid waren de hare — ... en de
geestelijke niet min — Zij had uwe tabernakel lief,
o Heer, en knielde gretig aan uwe tafel. Die 266
hare ouders eerde, die z66 hare kinderen opvoedde,
die 266 haren God diende moest wellang en gelukkig
leven en in vrede verschreiden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ginds op aarde
had ik U zoo geerne dicht en rondom mij! gij waart
mijne eerekroon. Hier in den Hemel komt gy zeker
weer eens dicht en rond mij om mijn en Vaders
zegekrans te zijn tot in der eeuwigheid.

Onze Lieve Vrouw van altijiddurende Bijstand
bid voor haar!

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.




