“

Zij welke gij bemint is u maar ontnomen om tot een
beter leven over te gaan.

.l.
Bid voor de ziel

van Juffrouw

ELODIE PIETERAERENS

dochter van wijlen
‘Jozef en Nathalie De Sutter

geboren te Opbrakel den 19 November 1870
en er godvruchtig overleden den 7 Maart 1937.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde v.d. H. Franciscus.
van de Congregatie van O. L. Vrouw en van andere
godvruchtige genootschappen.

— Zalig degene die zijn betrouwen op God heeft
gesteld en naar de ijdelheden en dwaasheden der
wereld niet heeft omgezien: want het leven is als een
rook die spoedig verdwijnt, en niets blijft ons over
dan datgene wat wii voor God gedaan hebben.

— Zij bewandelde in alles Gods wegen en hoefde
den dood niet te vreezen; hare langdurige ziekte
verdroeg zij met kristelijke onderwerping, overtuigd
dat, indien wij met Jezus lijden, wij ook met hem
verheerlijkt zullen worden.

— Beminde broeders en zuster. ik dank u voor
uw genegenheid en liefderijke zorgen. Onze scheiding
is pijnlijk, maar bedroeft u niet lijk dezen die geen
hoop hebben, eens zien wij elkaar terugin den hemel.
Gedenkt mijn ziel in uwe gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwije rust.
1300 dagen afl.)
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